
Hoop voor Azië
Familie Nieuwenhuijse

Nr. 10 - april 2025

Op zaterdagochtend 22 maart werden we verblijd
met de geboorte van onze zoon en broertje Mozes.
We zijn God dankbaar dat Hij nieuw leven heeft
gegeven en het leven van Maryse heeft gespaard.
Als gezin genieten we erg van Mozes. 
 
Bevallen in het buitenland was voor ons een
spannende, nieuwe, maar gelukkig ook positieve
ervaring. De meeste baby’s wegen hier bij geboorte
2-3kg en worden vaak via keizersnede geboren.
Een natuurlijke bevalling met een baby van 4+kg
trok dan ook veel bekijks. 
 
Tijdens gebeurtenissen als deze voelen we het
gemis van familie en vrienden extra sterk. Geen
kraamvisite, geen opa en oma’s die even komen
knuffelen, dat is voor iedereen best wel eens lastig.
Gelukkig ervaren we de liefde en hulp van ons
team en Thaise vrienden. Er wordt volop voor ons
gekookt, en er is steeds wel iemand die op de
kinderen wil passen als we naar het ziekenhuis
moeten. 

Geboorte Mozes
Komende zomer is het alweer bijna 2 jaar geleden
dat we naar Thailand zijn vertrokken. Tijd om op
verlof te komen. Hoewel de afgelopen periode erg
snel is gegaan en we in december voor
ziekenbezoek ook al even in Nederland zijn
geweest, hebben we in overleg met het team
besloten het verlof door te laten gaan. Hierdoor
kunnen we Mozes aan de familie voorstellen en
hebben we ook de tijd om bijv. met presentaties
jullie meer te vertellen over onze ervaringen op
het zendingsveld en over de noodzaak van het
zendingswerk onder de Tai Yuan. 

Verlof in Nederland

Beste nieuwsbrief lezer, In deze nieuwsbrief stellen we Mozes aan je voor 
vertellen we je meer over onze toekomst en aanstaand verlof. 

Bedankt voor het meeleven 🌿

Ons verlof staat gepland van augustus
t/m oktober 2025. Heeft u als vereniging,
(Bijbelstudie)groep, bedrijf of ander
gezelschap interesse in een presentatie?
Neem dan contact op met het TFT via
tft@hoopvoorazie.nl

mailto:tft@hoopvoorazie.nl


Tot ons verlof zullen we doorgaan met de fulltime
taalstudie in Chiang Mai (1). Na ons verlof zullen
we ons gaan voorbereiden op een verhuizing. We
verwachten dat we naar een dorp in de omgeving
van Chiang Rai (2) zullen verhuizen. Hier zullen
we voor een periode van 1 a 2 jaar gaan wonen en
gaan samenwerken met een Thaise kerk en
evangelisatieprojecten om zo in een veilige
omgeving te leren en ervaring op te doen. 
Na deze periode hopen we te verhuizen naar
Provincie Nan (3) of Phrea (4), deze provincies
liggen veel meer afgelegen, hebben (bijna) geen
teamleden en vrijwel geen christenen. Op deze
provincies ligt onze lange termijn focus. Toch
houden we alles (zo ook deze planning) los in de
hand. Vaak lopen wegen anders dan vooraf
bedacht, en we willen God volgens als de weg
anders blijkt te gaan. 

We zijn dankbaar dat God ons in de afgelopen
periode naar het Tai Yuan team heeft geleid. In de
vorige nieuwbrief konden jullie daar meer over
lezen. We zitten nu in het proces om te
onderzoeken waar onze toekomst zich zal
afspelen. Tot zover kunnen we voorzichtig een
voorlopige planning delen. 

Toekomst plannen Thailand

Uw financiële steun en betrokkenheid zijn
essentieel voor de voortgang van het
zendingswerk. Ondersteun ons eenmalig of
structureel. 

Kijk voor meer info 
over gebed en steun 
op hoopvoorazie.nl 
of scan de QR-code.

de geboorte van Mozes, wat een zegen dat hij gezond is en
Maryse is bewaard. 
onze lieve teamgenoten die goed voor ons gezorgd hebben
in de kraamtijd en de plaats van familie een beetje hebben
kunnen innemen.

het verstaan van Gods stem en leiding naar onze
toekomstige woonplaats en werkveld. 
het voorspoedig verloop van de vele visum aanvragen
de blijvende zorgen rond Maryse haar vader.
volharding in het leren van de taal en cultuur.
het opbouwen van contacten met de lokale bevolking. 

Dank mee voor..

Bid mee voor..

Bid met ons mee

Ondersteun ons

Bid voor het werk in Noord Thailand. Neem
deel aan onze gebedsgroep of bezoek een van
de gebedsavonden. 


