
            Dat de tijd snel gaat op het zendingsveld was
ons wel verteld, maar dat het met zo’n vaart voorbij
vliegt hadden we niet verwacht. Deze maand is het
alweer een jaar geleden dat we op het vliegtuig
stapten richting Azië. In de tussentijd is er veel
gebeurd en kunnen we door Gods hulp een aantal
(mooie) berichten met jullie delen.
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Het eerste nieuws dat we willen vertellen is dat
we in verwachting zijn! Als alles goed gaat, hopen
we in maart ’25 ons vierde kindje te verwelkomen,
wat een zegen! Het plan is om hier in Thailand te
bevallen. Door de goede medische zorg kan dat
gelukkig prima, maar ze kijken heel anders tegen
bevallingen aan dan in Nederland en kunnen in
een heel aantal dingen niet voorzien, het voelt dus
wel een stuk spannender aan om te bevallen in
Thailand. Zoals het er nu uitziet hopen we einde
zomer ‘25 een aantal maanden voor ons geplande
verlof naar Nederland te komen. 

In verwachting

Na maanden van bidden, onderzoeken en veel
gesprekken voeren, zijn we dankbaar dat God ons
naar het “Thai Yuan” team heeft geleid. Dit team is
een van de grotere teams in Noord Thailand
(binnen onze organisatie) en zit verspreid over een
groot gebied. Waar we uiteindelijk zullen gaan
wonen en hoe ons werk er precies uit zal komen te
zien, hoopt stapje voor stapje duidelijk te worden.
Omdat we de kinderen homeschooling geven is
het voor ons als gezin mogelijk om in een kleinere
stad en onbereikter gebied te gaan wonen. We
zouden als gezin ook graag midden tussen de locale
mensen willen wonen, zodat de hele familie “mee
werkt” op het zendingsveld. 

Een team gevonden

De “Thai Yuan” is de grootste bevolkingsgroep van
Noord Thailand, maar ook erg onbereikt met het
Evangelie. De groep bestaat uit 7.750.000 mensen
waarvan er slecht 0.03% christen zijn. Even voor
de beeldvorming, dit zijn 2325 mensen in een
gebied dat twee keer zo groot is als Nederland. Er
zijn zeker nog 156 zendingswerkers nodig om
onder deze bevolkingsgroep te werken. Na onze
taalstudie en na ons verlof hopen we binnen dit
team te gaan werken. 

De bevolkingsgroep



De afgelopen weken heeft het hier bijzonder hard
en vaak geregend. En als gevolg daarvan zijn veel
dorpen en steden overstroomd. Ook ons huis is
overstroomd en we moesten uit ons huis gered
worden door de hulpdiensten, al met al een hele
ervaring en we zijn dankbaar dat de Heere ons
beschermd heeft. De schade aan het huis viel
gelukkig mee, omdat we bijna alle meubels naar
boven hadden verplaatst, wel is onze auto
waarschijnlijk totaallos. 

Dat het veel erger kan hadden we een aantal
weken daarvoor gezien in een andere stad waar
één van onze teamleden die hoogzwanger is ook
uit hun huis gered moest worden. Ze konden op
tijd weg komen maar in het huis (zonder
bovenverdieping) kwam 2 meter water te staan.
Bijna al hun spullen konden weggegooid worden
en vooral de modder die achter is gebleven zorgde
voor een ravage. Met een groepje is Hugo een
aantal dagen gaan helpen schoonmaken. Hij
maakte er een kort filmpje van. Te bekijken op ons
youtube kanaal. 

Overstromingen

Uw financiële steun en betrokkenheid zijn
essentieel voor de voortgang van het
zendingswerk. Ondersteun ons eenmalig of
structureel. 

Kijk voor meer info 
over gebed en steun 
op hoopvoorazie.nl 
of scan de QR-code.

de zwangerschap, we zien uit naar nieuw leven; 
Gods leiding in het vinden van een team;
de goede start van de homeschooling na de vakantie;
het bezoek van Hugo’s ouders (eerste bezoek uit NL).

de zorgelijke situatie van Maryse’s vader;
alle beslissingen die we hieromheen moeten nemen;
open harten onder de Thai Yuan bevolking;
156 nieuwe zendelingen voor deze bevolkingsgroep;
de mensen die hard geraakt zijn door de overstroming
(sommige huizen zijn al 4 keer volledig overstroomd
geweest dit jaar). 

Dank mee voor..

Bid mee voor..

Bid met ons mee

Ondersteun ons

Bid voor het werk in Noord Thailand. Neem
deel aan onze gebedsgroep of bezoek een van
de gebedsavonden. 

Waar we dachten een goede planning te hebben,
werden we weer eens te meer bepaald hoe
belangrijk het is om niets in beton te gieten en
altijd Deo Volente in het hoofd te houden. Twee
jaar geleden ontdekten artsen kanker bij de vader
van Maryse. Na een heftige operatie ging het de
afgelopen twee jaar redelijk goed. Onlangs
ontvingen we echter het bericht dat de ziekte
terug is. Op zulke momenten merk je hoever de
afstand is en mis je het gewoon bij elkaar kunnen
zijn. Wij proberen nu de juiste beslissingen te
maken over teruggaan voor een bezoek, home
assignment, misschien toch bevallen in Nederland
(als we in Thailand bevallen kunnen we een poos
niet reizen) etc. Kortom in een korte tijd vallen alle
zekerheden en planningen als een kaartenhuis in
elkaar. Bidden jullie met ons mee voor wijsheid in
de te maken beslissingen en voor genezing?

Ziekte in de familie


