
Al is het stuntelig en soms met verkeerde tonen (en dus een
verkeerd woord), ondertussen kunnen we onze eerste kleine
gesprekjes voeren. En daar zijn we maar wat trots op, dat
hadden we een half jaar geleden nog niet kunnen bedenken. 
 
Want het is ondertussen al een halfjaar geleden dat wij op het
vliegtuig stapten uit Nederland. Na onze eerste
kennismakingen met Azie en Thailand (waar jullie in de
vorige nieuwsbrief over gelezen hebben), zijn we nu aardig
gesetteld in Chiang Mai. In de kerstvakantie zijn we verhuisd
naar ons eigen huis. We zijn erg dankbaar om ons eigen plekje
te hebben. Het is een ruim huis, wat heel fijn is, omdat we veel
thuis zijn voor onze taalstudie en de homeschooling. Verder is
het een rustige buurt met hele aardige buren en wat vriendjes
voor onze kids. Heerlijk dat ze lekker op straat kunnen
steppen of skeeleren en zo hun energie direct kwijt kunnen.
Scheelt ons weer een gymles ;)

Bekijk vlog en filmpjes van onze leven en missie op
Youtube.com/@hoopvoorazie.nl

De homeschooling gaat erg goed. We vinden het beide leuk
om de meiden les te geven en we zijn erg dankbaar dat ze
beiden zo goed meekomen met alles. Misschien leuk om jullie
gelijk even mee te nemen hoe onze gemiddelde dagen
eruitzien. 

Hugo start de dag vroeg, hij heeft van 7-9u zijn Thaise les.
Daarna vult hij de ochtend met gesprekken voeren,
boodschappen halen of huiswerk maken. In de ochtend geeft
Maryse de helft van de homeschooling en probeert ook nog
haar huiswerk te maken. Na een gezamenlijke lunch gaat zij
naar de Thaise les van 13-15u en geeft Hugo de andere helft
van de homeschooling. Eind van de middag is vaak gevuld
met huiswerk maken, een praatje maken met de buren of nog
wat administratie. De avonden (incl. eten) zijn wisselend per
dag en week. Zo hebben we een avond per week een
gezamenlijke maaltijd met het hele team en daarna een
gebedsmoment; om de week bestuderen we de thaise cultuur
met andere taalstudenten; we hebben mannen en
vrouwengroepen; etentjes bij andere zendelingen; contact met
het thuisfront of soms een avondje rust. Het lijkt soms alleen
maar zitten en luisteren of praten, maar het leren van een
compleet andere taal kost een heleboel energie.

Een halfjaar in Azië

Zo ziet onze dag eruit

Nu ook op YouTube!

Hoop voor Azië
Familie Nieuwenhuijse

Nr 8 - mei 2024



Uw financiële steun en betrokkenheid zijn
essentieel voor de voortgang van het
zendingswerk. Ondersteun ons eenmalig of
structureel. 

Kijk voor meer info 
over gebed en steun 
op hoopvoorazie.nl 
of scan de QR-code.

www.hoopvoorazie.nl

Taalstudie blijft het allerbelangrijkste de komende tijd. Wel
hopen we meer teams te kunnen bezoeken en gesprekken te
voeren, zodat we eind van het jaar weten onder welke
bevolkingsgroep we mogen gaan werken. Elke groep heeft
ook zijn eigen taal. De kans is groot dat we na een jaar
taalstudie dus overschakelen naar een andere taal. Het blijft
belangrijk dat ons Thai goed genoeg is om hier te kunnen
leven. Alle documenten en officiële gelegenheden zijn in het
Thai. Maar als we echt tot de harten van de mensen willen
spreken, is het belangrijk dat we hun eigen taal zullen leren.
Net zoals wij in Europa allemaal wel Engels kunnen, maar in
het Nederlands begrijpen we toch alles het best en dat
spreken we het liefst, niet? 

Maar zoals de Heere de afgelopen jaren ons steeds geleidt
heeft, ervaren we hier nu ook rust in en weten we dat Hij ons
nu ook zal leiden. God heeft ons echt een liefde gegeven voor
de Thaise mensen, voor hun cultuur en natuur; en dat maakt
dat we alleen maar meer uitkijken naar de tijd dat we de taal
voldoende kunnen spreken en hen over Jezus mogen
vertellen.

De Thaise taal is dan ook in niets vergelijkbaar met het
Nederlands of een andere Europese taal. Niet alleen compleet
andere woorden, ook vijf verschillende tonen én een ander
alfabet. We zijn erg dankbaar dat we beide de eerste fase goed
hebben afgerond en nu aan de tweede fase zijn begonnen.
Fase 1 bestond uit luisteren en de juiste plaatjes aan de
woorden koppelen. 

Nu we in fase 2 zijn, moeten we zelf gaan praten. Elke dag ligt
er een stripverhaal voor ons waar we zelf een verhaal van
moeten maken in het Thais. Zinnen bedenken in je hoofd, die
vertalen naar het Thais en dan nog de juiste uitspraak, toon
en zinsopbouw. Tja, niet heel makkelijk, maar we leren per
dag. Gelukkig vinden we het allebei nog steeds heel
interessant. Het voelt als een soort puzzel die we elke keer
weer moeten oplossen. 🙂 

Ook zijn we begonnen met lezen. Een verhaal apart. 44
medeklinkers, 30 klinkers, 5 toonmarkers, geen spaties en dan
zijn ze nog dol op speciale regels en uitzonderingen. We zijn
onze docenten dan ook heel dankbaar voor hun geduld!

Fijne taal docenten die veel geduld met ons hebben
Lieve huishoudster die veel werk uit handen neemt
Homeschooling die goed gaat
Het afronden van de 1e fase van de taalstudie

Voldoende energie en doorzettingsvermogen om de taal te
leren en homeschooling te geven. 
Genoeg tijd en goede planning om de verschillende teams
te bezoeken.
Duidelijkheid over de bevolkingsgroep waar we onder
mogen gaan werken. 
Gemis van familie en vrienden

Fase 1 afgerond!

Dank mee voor..

Bid mee voor..

De komende periode

Bid met ons mee

Ondersteun ons

Bid voor het werk in Noord Thailand. Neem
deel aan onze gebedsgroep of bezoek een van
de gebedsavonden. 

Wees betrokken
Er zijn verschillende manieren waarop u
betrokken kunt zijn, wij geloven dat dit ook
voor u tot zegen zal zijn.


