
สวัสด ี
HALLO NIEUWSBRIEF LEZERS,

Wat is er de afgelopen tijd veel duidelijk geworden, 
we hebben jullie veel nieuws te vertellen. God is goed! 
De afgelopen periode stonden we voor lastige 
beslissingen over de verblijfplaats voor ons eerste 
jaar, onze taalschool en de scholing van de kids. Met 
Gods hulp en het advies vanuit OMF hebben we hier 
beslissingen in mogen nemen. 

WOONPLAATS BEKEND!
Zodra we in Thailand aankomen, hopen we in Chiang 
Mai te gaan wonen. Dit is een grote stad met 127.000 
inwoners in het noorden van Thailand. Tijdens 
onze visiereis hebben we de stad bezocht en kennis 
gemaakt met een aantal werkers. We zijn dankbaar 
dat we mogen starten op een plek in de regio waar we 
later ook mogen gaan werken. 

Chiang Mai is een stad die bruist van energie, waar 
eten altijd en overal doorgaat. Waar mensen hartelijk 
naar elkaar omkijken en ook de natuur prachtig en 
dichtbij is. 

Maar Chiang Mai staat ook bekend om zijn oude 
centrum, vol met boeddhistische tempels die nog 
steeds in gebruik zijn. Er heerst veel duisternis in de 
stad en ondanks de verschillende kerken is er nog 
steeds maar een heel klein percentage christen. De 
meeste inwoners zijn Boeddhist. 

TAALSTUDIE
Verhuizen naar Chiang Mai betekent ook dat we niet 
naar de standaard taalschool in centraal Thailand 
gaan, maar dat we een andere methode gaan 
gebruiken. De zogenoemde GPA methode. Dit houdt 
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in dat in plaats van met tekstboeken en vertalingen te 
gaan werken, we ons onderdompelen in de Thaise taal. 
Onze docent zal enkel Thai spreken en met plaatjes, 
filmpjes en afbeeldingen ons de Thaise taal leren. We 
zijn erg benieuwd en hebben er al veel zin in! Om de taal 
goed te kunnen leren, krijgen we het eerste jaar full-time 
taalstudie. Het tweede jaar zullen we nog gedeeltelijk 
taalstudie krijgen. Doordat we veel persoonlijk contact 
zullen hebben met mensen maar ook met lokale kerken is 
het erg belangrijk dat we de Thaise taal vaardig worden. 

SCHOLING VAN DE KINDEREN
Ook Hadassah en Abigaïl hebben natuurlijk les nodig. We 
hebben besloten om hen homeschooling te gaan geven. 
Dit omdat het hen veel meer rust en stabiliteit zal geven 
tijdens een hele nieuwe periode. Daarnaast omdat de 
kans heel groot is dat we na onze taalstudie verhuizen 
naar een kleinere stad in de omgeving en ze niet meer 
naar dezelfde internationale school zouden kunnen gaan; 
om dan na een jaar alweer afscheid te moeten nemen, 
terwijl ze misschien net gewend zijn, lijkt ons voor nu 
wat teveel. We zijn dankbaar dat we ze door deze manier 
van scholing nog beter zullen leren kennen. 

UITZENDDIENST
Daarnaast is ook de datum van onze uitzenddienst 
bekend! Eind oktober hopen we te vertrekken vanuit 
Nederland en voordat we weggaan, mogen we een zegen 
vragen aan de Heere over ons werk. Onze uitzenddienst 
staat dan nu ook gepland op woensdagavond 18 oktober. 
Misschien alvast in jullie agenda zetten? :)

WAT DOEN WE NU?
Voordat we echter in Thailand kunnen beginnen met 
onze taalstudie, moet er in Nederland ook nog veel 
gebeuren. 

Zo zijn we momenteel nog bezig met onze studie op 
All Nations. Tot en met maart mochten we nog op de 
campus in Engeland wonen en studeren en wat hebben 
we daar weer van genoten. We moesten behoorlijk 
slikken tijdens het afscheid nemen, want we zouden niet 
terugkomen. Zo zijn we in april gestart met onze derde en 
laatste termijn, ditmaal vanuit ons eigen huis achter de 
computer. Even schakelen, maar gelukkig kennen we de 
docenten en studenten en dat maakt een groot verschil. 
De laatste week van juni hopen we toch nog een weekje 
terug te gaan naar Engeland om de laatste opdrachten 
af te ronden en ons certificaat in ontvangst te nemen. 
Daarna is deze prachtige, gezegende tijd voorbij. 
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1. Sneeuw bij All Nations 
2. Oefenpreek houden op school over Jozua 2 
3. Bijbelmarathon, afgerond in 80 uur. 
4. Thuis (online) studeren
5. Gebedsmoment met kinderen
6. Nederlandse tradities meevieren
7. Locatie van Chiang Mai
8. Dorpje buiten de stad
9. Straatbeeld Chiang Mai
10. Luchtfoto Chiang Mai
11. Tempel in Chiang Mai
12. Traditionele food markt in Chiang Mai 
  



PLANNING

Afsluiten Bijbelschool All Nations

4 weekse training in Singapore

Juli

Augustus

18 Oktober

Eind oktober

November

Eind november

December

Januari

Deadline medisch en financieel groen licht

Aankomst Chiang Mai, Thailand 

Uitzenddienst

Introductie op veld + zoeken en inrichten woning

Vertrek naar Singapore

Start met taalstudie

GROENE LICHTEN
Ondertussen hebben we nog twee groene lichten 
te behalen voordat we definitief mogen vertrekken 
naar Thailand: ons medisch en financieel groen licht.  

Medische keuring
Voor ons medisch groen licht krijgen we een keuring 
met allerlei onderzoeken en onze medische historie. 
Dit wordt gecontroleerd door een Nederlandse arts 
en het hoofdkantoor in Singapore. 

Financieel groen licht
Voor ons financieel groen licht moeten we op 
minimaal 90% van ons budget zitten voordat we 
deze krijgen. We zijn de Heere en jullie ontzettend 
dankbaar voor alle structurele steun die we al 
ontvangen hebben. Omdat we nog steeds veel 
structurele donateurs nodig hebben, willen we 
jullie vragen om aan de Heere voor te leggen of u/
jij ook donateur mag worden. Door jullie structurele 

donaties staan we hand in hand om Gods Koninkrijk 
uit te mogen breiden. Boven alles weten we dat de 
Heere ons heeft geroepen en we vertrouwen Hem 
dat Hij ook hierin zal voorzien. 

HANDJES UIT DE MOUWEN 
Naast alle officiële onderdelen moet er ook praktisch 
veel gebeuren. Zodra we onze studie op All Nations 
hebben afgerond, hopen we ons hierop te focussen. 
Zo moeten we ons huis leegmaken voor toekomstige 
huurders, een beslissing maken over al onze 
bezittingen, want tja, al onze spullen passen helaas 
niet in 10 koffers, en zo moeten we nog heel veel 
andere beslissingen, documenten en zaken regelen. 
Gelukkig hebben we daar dan nog eventjes de tijd 
voor, voordat we eind oktober hopen te vertrekken!

Voor alles geldt dat we beseffen volledig afhankelijk 
te zijn van Gods plannen en voorzienigheid. 

Oproepje! 
Vindt u/jij het leuk om ons of ons TFT af en toe een handje te helpen? Heel graag! We zijn op 
zoek naar mensen die in onze zogenaamde ‘tweede cirkel’ willen deelnemen. Een appgroep waar 
af en toe oproepjes worden gedaan om te helpen met praktische zaken, zoals het voorbereiden 
of uitvoeren van acties, schoonmaak of verhuis klusjes. Wil je ons helpen? Mail, app, bel ons of 
iemand uit ons TFT!
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Dat gebed belangrijk is wordt steeds meer voor ons duidelijk. In de afgelopen voorbereidingstijd hebben we zo 
wonderlijk mogen ervaren dat onze gezamelijke gebeden verhoord worden. Dit geeft moed voor de toekomst. 
We hoeven het niet alleen te doen, God gaat met ons mee en Hij luistert naar het gebed. 
 
Bidden jullie met ons mee voor het volgende?

DANKPUNTEN;
• Dat we veel duidelijkheid hebben ontvangen;
• de kids genieten op school;
• we een gezegende tijd op All Nations hadden.

GEBEDSPUNTEN;
• Het behalen van de groene lichten;
• wijsheid in de te nemen beslissingen;
• een goede periode van rust in de zomervakantie.

We willen jullie hartelijk danken voor jullie meeleven, dat doet ons onwijs goed. Bovenal willen wij jullie 
vragen de onbereikte volken en ons op te dragen in gebed bij onze Almachtige Vader.

Hugo & Maryse, Hadassah, Abigaïl en Gabriël

PS, We hebben een gebedsapp waarin wij dank- en gebedspunten delen.  
Als jullie met ons mee willen bidden, en aan deze groep toegevoegd  
willen worden: heel graag. Meld je aan via  
gebed@hoopvoorazie.nl of app naar 06-20215034.

Fam. Nieuwenhuijse
Danielstraat 11 

4424 AX Wemeldinge

www.hoopvoorazie.nl

Ondersteunen in gebed 
of financieel? Bekijk de 
mogelijkheden via de QR 
of op hoopvoorazie.nl/
ondersteunen

Contact gegevens

OMF is een ANBI stichting. Alle giften zijn aftrekbaar.

Hierna zag ik en zie, een grote 

menigte, die niemand tellen kon, 

uit alle naties, stammen, volken en 

talen, stond vóór de troon en vóór 

het Lam


