
สวัสดี 
HALLO NIEUWSBRIEF LEZERS,

En toen was onze eerste termijn alweer voorbij.. 
Deze nieuwsbrief schrijven we vanuit Kapelle, 
tijdens onze Christmas-break van school. Even tijd 
om tot rust te komen en onze familie en vrienden 
weer te ontmoeten. Erg fijn gedurende de komende 
feestdagen. De afgelopen weken hebben we veel 
meegemaakt en dat willen we graag met jullie delen. 

Tijdens de vorige nieuwsbrief schreven we dat we 
vanuit ons knusse appartementje in Engeland in de 
startblokken stonden om te beginnen met de lessen. 
En ondanks dat we nu in Kapelle verblijven, is ons 
hoofd en hart nog een beetje in Engeland. Wat een 
waardevolle tijd hebben we achter de rug. 

ONZE STUDIE 
Al zijn we nog maar op een derde van onze studie, 
we hebben al zoveel geleerd. Afgelopen periode 
hebben we ons verdiept in het Oude Testament en 
hoe missie hierin weerspiegelt. Integral mission was 
een vak waar we geleerd hebben over het geheel 
van zendingswerk; wat is zendingswerk eigenlijk 
en hoe kunnen wij dat als individu, maar ook als 
kerk uitdragen? Tijdens een heel interessant vak 
leerden we over verschillende culturen. Hoe elke 
cultuur zijn eigen wereldbeeld heeft, maar dat zelfs 
deze wereldbeelden verschillen per gemeente, 
kerk en persoon. Je karakter, achtergrond en 
ervaringen spelen hier allemaal een rol in. Door al 
die verschillende aspecten kunnen we verschillend 
denken over normen en waarden, zelfs over ons 
christelijk wereldbeeld, wat niet hetzelfde is als het 
bijbelse wereldbeeld. Zo verhelderend als we dat 
toepassen op onszelf. Als we straks naar Azië hopen 
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HOE ZIET DE SCHOOLDAG VAN 
DE KINDEREN ERUIT? - DOOR 
ALEXANDRA

Inmiddels heb ik al een heel aantal weken les mogen 
geven aan de kinderen. En wat is dat genieten! We 
hebben nu echt ons ritme gevonden, maar omdat dit 
toch anders dan een ‘echte’ school is, leren we ook 
om flexibel te zijn;).  

Elke ochtend beginnen we met het kiezen van 
een knecht, het vertellen, zingen we de psalm en 
mogen de meiden allebei zelf nog een liedje kiezen. 
Na het Bijbelverhaal starten we met het lezen 
van Hadassah. De opdrachten in het boek maakt 
ze aan papa’s bureau in het ‘kantoor’. Terwijl zij 
daarmee bezig is, ga ik rekenen met Abigaïl. We 
tellen bijvoorbeeld hoeveel kastanjes er liggen of 
spelen 'mens erger je niet'. Abigaïl helpt dan met het 
klaarmaken van het drinken. We leggen Gabriël na 
het drinken op bed en gaan heerlijk buitenspelen 
met de andere Nederlandse kinderen. Wat fijn dat ze 

ook hier vriendjes en vriendinnetjes hebben! 
Na het buitenspelen leg ik rekenen en schrijven uit 
en gaat Hadassah daarmee aan de slag. Omdat het 
zo’n klein klasje is, vliegt ze veel sneller door de stof 
heen. Daarom kunnen we als zij klaar is vaak nog 
met z’n allen knutselen, een hut bouwen of spelen.
Het is ontzettend leuk om de kinderen echt te zien 
groeien in wat ze kunnen. Ik ben heel dankbaar 
voor zo’n fijn gezin en zulke lieve kinderen om les te 
mogen geven!

VAN HET THUISFRONT TEAM

   Hoi,  Ik ben Coby  
   Keurhorst-van den Bergh,   
   gebedscoördinator in het  
   thuisfrontteam en ik vind  
   het mooi om wat te delen  
   over ‘hoopvoorAzië’.  
 
   Allereerst vind ik het  
   heel bijzonder om 

het zendingstraject van Hugo, Maryse en de 
kinderen van zo dichtbij mee te maken. Je 
ziet voor je ogen gebeuren wat het betekent 
letterlijk alles te verlaten (je thuis, bedrijf, 
etc.) om Jezus te volgen en te gaan dienen in 
Thailand, een land met een totaal andere taal 
en cultuur. Dat moeten we niet onderschatten 
wat een impact dat heeft, een proces van echt 
alles loslaten, leven op giften van anderen en 

te gaan en daar in aanraking komen met zulke andere 
wereldbeelden. Wat is dan ons eigen stukje bagage wat 
we niet hoeven te delen en hoe kunnen we het Evangelie 
in hun cultuur en wereldbeeld delen en toepassen? 
 
Verder krijgen we ook veel lessen over ons persoonlijk en 
geestelijk leven. Lessen over de transities, veranderingen 
waar we doorgaan en zullen gaan; over omgaan met 
verlies; over stille tijd; over wie wij zijn in Christus; maar 
ook over onze persoonlijke sterktes en zwaktes, hoe 
gaan we daarmee om en kunnen we die versterken. We 
hebben nog zoveel te leren!

COMMUNITY 
Ook het leven in community is iets bijzonders. Hele 
dagen samen leven, samen eten en alles samen delen. 
Maar wat is het ook verrijkend. Iedereen met hetzelfde 
doel, dezelfde missie en dat met mensen van over de hele 
wereld. Geweldig! Zo leren we al een beetje hoe het is om 
later in een multicultureel team te leven en werken. Maar 
af en toe was het best fijn om op onze Nederlandse mede 
genootjes terug te kunnen vallen en elkaars directheid te 
begrijpen :) Ook de meiden genoten ervan dat ze af en toe 
‘gewoon’ Nederlands konden praten met hun vriendjes en 
vriendinnetjes. Het was dan ook best even slikken toen 
we afscheid moesten nemen. Omdat zij niet terug komen 
in januari werd het een behoorlijk definitief afscheid. 
Vooral Hadassah beseft dan al goed dat de kans groot 
is dat we elkaar niet meer zullen zien. Dat is een van de 
moeilijke dingen van een third culture kid te zijn. Zoals 
iemand zo treffend zei: Ons hart is hier in Nederland, 
maar ook nog in Engeland en over de hele wereld, 
meegereisd naar andere bestemmingen. 

En nu kregen we afgelopen week prachtige foto's van 
‘ons’ kasteel, helemaal bedolven onder de sneeuw. Oh.. 
slik, zo jammer dat we dat net missen! Waarschijnlijk 
onze laatste winter in Europa, dan hadden we graag 
sneeuwpoppen gemaakt en sneeuwbalgevechten willen 
houden. Gelukkig is de winter nog niet over. En hebben 
we hier ook een heerlijke vries-week gehad!

Foto uitleg
1. Gezamelijk eten in de eetzaal 
2. Ons appartementje op de campus 
3. Nederlandse kids en jufs
4. Kerstavond op school
5. De "thuis" school
6. Presentaties geven voor de klas
7. Onze lieve Gabriël. 

vooral van blijvend vertrouwen op onze God. Mooi om 
zoveel passie te zien om het evangelie van Jezus Christus 
door te geven aan een bevolking waar hooguit een paar 
procent christen is op miljarden mensen.  

Wat ik ook heel bijzonder en zo waardevol vind, is de 
vele gebedsverhoringen die we al meegemaakt hebben, 
God is zo groot en goed! Gebed is zo belangrijk en dat wil 
ik ook hier nog even benadrukken, blijf bidden voor de 
zendingswerkers! -satan vreest slechts het gebed-  
 
De gebedsbijeenkomst van afgelopen september 
blijft velen van ons ook nog bij: de indrukwekkende 
ervaringen van Hugo&Maryse&kids in Thailand en 
Cambodja, de persoonlijke gesprekken, een grote 
wolk van gebeden opstijgend naar de troon van God, 
samenbindend en ook heel bemoedigend voor Hugo en 
Maryse. 

Als thuisfrontteam hebben we ook echt ervaren dat we 
allerlei acties etc. op touw kunnen zetten, maar God Zelf 
maakt harten van mensen warm voor het werk in Zijn 
koninkrijk en zorgt voor medebidders en gevers, daar 
vertrouwen we op en geven we God de eer voor.  De 
afbeelding hieronder vind ik ook nog belangrijk om te 
delen. Niet de zendingswerkers, Hugo en Maryse, staan 
in het midden, maar Gods Koninkrijk staat centraal 
en daaromheen mag iedereen een schakeltje zijn tot 
uitbreiding 
daarvan, in 
gebed, in gift, 
in zaaien, etc. 
Iedereen zijn 
eigen taak, alles 
tot eer en glorie 
van God!  

Wist u dat Alexandra als vrijwilliger 
met ons mee is gegaan? Ze moet echter 
wel betalen voor kost en inwoning op 
de bijbelschool. Willen jullie haar een 
handje helpen met een eenmalige gift? 
Dit kan via https://supp.to/lesgeven-

aan-zendingskinderen 
 

Hartelijke dank!
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Dat gebed belangrijk is wordt steeds meer duidelijk voor ons. 
In de afgelopen voorbereidingstijd hebben we zo wonderlijk 
mogen ervaren dat onze gezamelijke gebeden verhoord 
worden. Dit geeft moed voor de toekomst. We hoeven het 
niet alleen te doen, God gaat met ons mee en Hij luistert naar 
het gebed.  
 
Een prachtig voorbeeld van de kracht van het gebed voor 
het zendingsveld is te lezen in het boek: 'Als het regent in de 
bergen' van James Fraser. Wij raden dit boekje van harte aan! 

Fam. Nieuwenhuijse
All Nations Christian College

Easneye 
Ware 

SG12 8LX

www.hoopvoorazie.nl

Ondersteunen in gebed 
of financieel? Bekijk de 
mogelijkheden via de QR 
of op hoopvoorazie.nl/
ondersteunen

Tijdelijk adres

OMF is een ANBI stichting. Alle giften zijn aftrekbaar.

We willen jullie hartelijk danken voor jullie meeleven, dat 
doet ons onwijs goed. Bovenal willen wij jullie vragen de 
onbereikte volken en ons op te dragen in gebed bij onze 
Almachtige Vader.

Hugo & Maryse, Hadassah, Abigaïl en Gabriël

Graag brengen wij de volgende gebedspunten 
onder uw aandacht. 
 
DANKPUNTEN 
Dat het met de kinderen, de juf en onszelf erg 
goed gaat in Engeland.

Het fijne ontvangst en onderdak tijdens ons 
verlof in Nederland.

GEBEDSPUNTEN 
Een gezegende tijd op de Bijbelschool voor 
de komende termijn. En dat onze kinderen 
nieuwe vriendjes zullen maken. 
 
Genoeg financiele steun om onze uitzending 
mogelijk te maken.


