
สวัสด ี
HALLO NIEUWSBRIEF LEZERS,

Wat is er veel gebeurd tussen de vorige nieuwsbrief 
en het schijven van deze. In de vorige nieuwsbrief 
keken we reikhalzend uit naar het maken van 
onze visiereis en het vertrek naar Engeland. 
Ondertussen schijven we deze brief vanuit ons 
knusse appartementje op de Bijbelschool All Nations 
en gaan de lessen voor ons bijna beginnen. Ook 
zijn we erg dankbaar dat het voor ons duidelijk is 
geworden naar welk veld we mogen gaan, namelijk 
het Mekong veld in Noord-Thailand! 

DE REIS NAAR NOORD THAILAND 
EN CAMBODJA
Een reis om nooit meer te vergeten. Wat hebben 
we veel gezien en ervaren en wat is dit goed 
geweest voor onze bewustwording. In totaal 
zijn we 60 dagen onderweg geweest, hebben 
we ruim 30.000km afgelegd en meer dan 3000 
foto's gemaakt. En ja wat ga je dan delen in een 
nieuwsbrief?  

We willen beginnen met het feit dat de nood 
in beide landen ongelofelijk hoog is. Nog hoger 
dan wij van te voren hadden gedacht. Zoveel 
bevolkingsgroepen hebben geen kerk of Bijbel in 
hun eigen taal en er zijn in verhouding maar zo 
weinig werkers.. 

Aan de andere kant zien we dat God doorgaat met 
Zijn werk. Er komen mensen tot geloof, er worden 
nieuwe kerken opgericht. Vooral de jeugd staat erg 
open voor het Evangelie en lokale gelovigen zijn erg 
betrokken en gedreven om Gods goede nieuws door 
te vertellen aan de mensen om hen heen. 
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De manieren waarop dit door vertellen gebeurd zijn 
erg simpel. Vaak is het zo dat de zendingswerker de 
mensen die open staan voor het Evangelie een keer per 
week ontmoet. Tijdens deze ontmoetingen worden er 
bijbelverhalen verteld en geoefend, zodat de verhalen 
diezelfde week weer doorverteld kunnen worden aan de 
mensen om hen heen. 

Een aantal ervaringen die we in het bijzonder willen 
delen: 

•	 De ontmoeting met een man die een hoge en 
belangrijke monnik was geweest. Hij kon geen 
vrede vinden tot hij tot geloof in Christus kwam. Nu 
woont hij met zijn gezin in een klein dorp en gebruikt 
letterlijk alles om het Evangelie te kunnen delen. 

•	 De ontmoeting met een zendingsgezin dat opgepakt 
is in een gesloten land. Hoe ze in die moeilijke 
omstandigheden de kracht van God ervaarden, heeft 
veel indruk op ons gemaakt.

•	 Het bijwonen van een jeugdgroep in een afgelegen 
stam waar zo enthousiast werd gezongen en 
geluisterd. Geen van de ouders was gelovig, maar 
de jeugd mag een ander leven leiden, en daar is veel 
praktisch onderwijs voor nodig. 

•	 Het bezoeken van de vele markten, waar je allemaal 
nationaliteiten, dieren, groente en producten langs ziet 
komen. Gaan we hier straks onze boodschappen doen? 

•	 De ontmoetingen met de OMF teams van beide 
velden. Wat een warme mensen die zo vol liefde zijn 
voor de onbereikte mensen. Wat kunnen we veel 
leren van hun zachtmoedigheid. 

•	 We hebben genoten van de prachtige omgeving.  
We hebben olifanten in het wild gezien, watervallen 
beklommen, in een vulkanisch meer gezwomen en 
genoten van de temperatuur.  Alles bij elkaar was het 
een reis om nooit meer te vergeten.

Op onze instagram pagina is 
onze reis terug te kijken. Ga naar 
een van de hoogtepunten en 
bekijk de foto's! 



อนาคต 
ONZE TOEKOMST WORDT 
STEEDS MEER DUIDELIJK

Na het bezoeken van Cambodja en Thailand 
werdt het tijd om na te denken over en te 
bidden voor onze toekomst. Ondertussen 
heeft de Heere aan ons duidelijk gemaakt 
dat we naar het Mekong veld mogen gaan. 
We hebben dit aangegeven bij OMF waarna 
het proces is begonnen. We zien het als 
bevestiging dat het Mekong veld voor ons 
open staat en ons graag wilt ontvangen!

Zo wordt onze toekomst steeds meer 
duidelijk. Wel moeten we ons nog 
gaan orienteren op de verschillende 
bevolkingsgroepen binnen het Mekong 
gebied. Ook het locatie is nog niet definitief, 
het zou Noord Thailand kunnen zijn, maar 
eventueel zelfs een van de omliggende 
landen.

AANGEKOMEN IN ENGELAND 
VOOR 1 JAAR BIJBELSCHOOL

Op het moment van schijven verblijven 
we alweer een week in Engeland op de All 
Nations bijbelschool. We hebben hier een 
heerlijk appartement met genoeg ruimte 
voor ons en de kinderen. Wat is het mooi om 
in een community te mogen leven. Er zijn 
hier veel mensen uit andere landen en we 
trekken erg close met elkaar op. Iedereen 
heeft hetzelfde verlangen en dat geeft een 
diepe band. Wanneer u deze nieuwsbrief 
leest, zullen we druk bezig zijn met het 
volgen van de lessen; we hebben een prachtig 
schema met hele interessante vakken. 

We hopen dat deze tijd op de bijbelschool ons 
goed zal voorbereiden op het werk op het 
zendingsveld! 

ทีมเจ้าบ้าน 
VANUIT HET THUISFRONT TEAM

Voor ons als thuisfront team wordt nu alles 
een beetje anders omdat Hugo en Maryse naar 
Engeland zijn vertrokken. We hebben onlangs de 
laatste vergadering gehad met elkaar en vanaf nu 
zullen we wat meer op afstand contact moeten 
houden. Het is wel fijn om te zien dat er vaart komt 
in het traject en er steeds meer dingen concreet 
worden.

We willen iedereen hartelijk danken voor hun 
betrokkenheid en deelname aan de verschillende 
acties. Ook de gebedsavond die we onlangs hebben 
gehouden vonden wij erg waardevol, wat was 
het mooi en bemoedigend om te zien hoeveel 
mensen er aanwezig waren en in gebed met het 
zendingswerk verbonden zijn!

STRUCTURELE STEUN
Ook willen we u onder de aandacht brengen 
dat naast de acties structurele steun ontzettend 
belangrijk is. Zonder deze steun is het niet mogelijk 
om Hugo en Maryse uit te zenden. Er is nog veel 
geld nodig om dit mogelijk te maken. Zou u een 
structurele donateur willen worden? 

STEUNEN?  
Scan de QR code of kijk op 
hoopvoorazie.nl/ondersteunen



GEBEDSPUNTEN + GEBEDSAPP
We maken gebruik van een gebedsapp waarin wij met onze gebedspartners dank,- en gebedspunten delen. 
Als jullie met ons mee willen bidden, en aan deze groep toegevoegd willen worden: heel graag. Meld je aan 
via gebed@hoopvoorazie.nl of app naar 06-20215034.

Bidden jullie met ons mee voor het volgende?

DANKPUNTEN
• Een geslaagde visiereis; 
• Dat het duidelijk is naar welk veld we gaan.

GEBEDSPUNTEN
• Bid voor de werkers en (on)gelovigen in Azië; 
• Kracht en wijsheid voor onze studie;
• Een goed verblijf voor de juf en onze kinderen; 
• Voldoende financiële support. 

We willen jullie hartelijk danken voor jullie meeleven, dat doet ons onwijs goed. Bovenal willen wij jullie 
vragen de onbereikte volken en ons op te dragen in gebed bij onze Almachtige Vader.

Hugo & Maryse, Hadassah, Abigaïl en Gabriël

U kunt ons op de volgende manieren  
volgen/ondersteunen: 

•	 Gebed
•	 Nieuwsbrief / social media
•	 Financiële steun Fam. Nieuwenhuijse

All Nations Christian College
Easneye 

Ware 
SG12 8LX

www.hoopvoorazie.nl
Financieel steunen?
Scan de QR code of vul het 
bijgevoegde formulier in.

En vele heidenen zullen te dien 

dage den HEERE toegevoegd 

worden, en zij zullen Mij tot 

een volk wezen; en Ik zal in het 

midden van u wonen.

Tijdelijk adres


