
Hallo allemaal,

Het heeft even geduurd, we hadden gehoopt wat 
eerder al een nieuwsbrief te kunnen sturen, maar 
alles duurde wat langer dan gedacht. Maar bij deze 
dan weer een brief boordevol nieuwtjes. 

VISIEREIS
De afgelopen periode heeft in het teken gestaan 
van het voorbereiden van onze visiereis. Het is 
uiteindelijk allemaal gelukt. In plaats van mei hopen 
we nu 20 juni op het vliegtuig te stappen. En wel 
naar het Mekong en het Cambodja veld. Het leek 
eerst niet te lukken om naar Cambodja te gaan, maar 
God heeft ervoor gezorgd dat het nu toch mogelijk is; 
Hij opent wegen en deuren!

We reizen eerst naar Noord-Thailand. In Chiang Mai 
zit het centrum van het Mekong-veld. Het Mekong-
veld is samengesteld uit een aantal landen die langs 
de Mekong-rivier liggen, namelijk China, 

Laos, Noord-Vietnam en Noord-Thailand. Dit veld is 
gericht op de vele onbereikte bevolkingsgroepen in 
die regio. 

Wij hopen ons te richten op Noord-Thailand. 
Halverwege juli hopen we dan door te vliegen 
naar Cambodja, om daar bijna het hele land door 
te reizen. Tijdens onze reis hopen we verschillende 
teams, zendingswerkers en ministries te bezoeken 
en te spreken. We hopen voornamelijk een goed 
beeld te krijgen van het land, de mensen en de 
cultuur. Daarbij bidden we of God ons wil laten zien 
in welk land we binnenkort mogen gaan wonen en 
werken. 

In de kaartjes kunnen jullie onze globale reis zien 
en wat informatie over Thailand (Mekong) en 
Cambodja. Eind augustus hopen we weer voet op 
Nederlandse bodem te zetten; al met al een groot 
avontuur dus met ons hele gezin! 
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Thailand
69 miljoen inwoners
88,2 % nog onbereikt
1,3 % christen
Boeddhisme als hoofdreligie

Cambodja
17 miljoen inwoners
95,9 % nog onbereikt
3,4 % christen
Boeddhisme als hoofdreligie

Volg onze reis op social media



ZONDER WERK
De start van onze visiereis betekent ook het einde 
van Hugo zijn werk. Ons bedrijf is in februari 
verkocht. Afgelopen weken hebben in het teken 
gestaan van overdracht en klantenbezoeken. We 
zijn erg dankbaar dat het zo goed verloopt en we 
straks alle tijd hebben voor onze reis. Maar het is ook 
wel moeilijk om Brain, waar zoveel tijd en energie 
in zit, gedag te zeggen en los te laten. Vrijdag 10 juni 
is Hugo’s laatste werkdag. Vanaf dan vervallen ook 
onze inkomsten en zijn we afhankelijk van donaties. 

BIJBELSCHOOL ENGELAND
Terwijl we druk zijn met alle praktische 
voorbereidingen voor onze visiereis, moeten we 
ons ook nog bezighouden met het inschrijven voor 
de Bijbelschool All Nations en ons visum. Eind 
september hopen we te starten met onze opleiding 
op de Bijbelschool. Hiervoor hebben we formulieren 
moeten invullen, referenties opgevraagd, Engelse 
testen moeten maken en nu zijn we nog bezig om 
een uitgebreide visumaanvraag in te dienen. 

Op de bijbelschool zullen we meer leren over 
zending en het leven en werken in een andere 
cultuur.  Door de brexit mogen onze kids niet mee 
op een studentenvisum, daarom zullen we twee 
semesters op de campus in Engeland verblijven en 
het derde semester (vanaf april) online, vanuit NL, 
onze studie vervolgen. 

Omdat de meiden door de brexit ook niet naar een 
basisschool kunnen, hebben we een juf gevonden 
die met ons mee wil om hen les te geven en tevens 
op Gabriël te passen. Ze stelt zich graag even aan 
jullie voor. 

Daarnaast zal Maryse enkel de lessen volgen en het 
huiswerk skippen, zodat zij zich ook op de zorg voor 
de kids kan richten. Voor hen zal het ook een grote 
verandering met zich mee brengen en we vinden 
het erg belangrijk om dit goed in de gaten te houden 
en er voor ze te zijn. 

Hallo allemaal,
Ik ben Alexandra van Leeuwen, 19 jaar en woon 
in Veenendaal. Op dit moment zit ik in pabo 
3, maar volgend jaar hoop ik een tussenjaar 
te nemen om als juf van Hadassah, Abigaïl en 
Gabriël mee naar Engeland te gaan! Het lijkt 
me heel mooi om ook mijn steentje te kunnen 
bijdragen aan de mooie taak waar Hugo en 
Maryse toe geroepen zijn en ik heb er heel veel 
zin in!



DRUK, DRUK, DRUK...
Al de voorbereidingen zorgen er voor dat 
we het erg druk hebben en onze agenda’s 
vol gepland staan. We moeten oppassen dat 
we niet maar blijven doorrennen zonder stil 
te staan. Even stilstaan en genieten van de 
prachtige wolkenhemel, de fluitende vogels in de 
avondstilte, de knuffels en kusjes van onze kids 
en Gods vrede te ervaren in onze harten. Uitzien 
naar de wederkomst van onze Heere Jezus, zoals 
Hij opgevaren is bij Hemelvaart; vervuld worden 
met de Heilige Geest, zoals Hij uitgestort is met 
Pinksteren. Als we niet wandelen met God en 
vervuld zijn van Hem, hoe kunnen we dan Zijn 
getuige zijn? 

Onze trouwtekst is: " En Hij leidde hen buiten 
tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, 
zegende Hij hen".  En bij Hemelvaart worden we 
ons daar elke keer weer van bewust. God leidt 
ons, ook buiten ons veilige Wemeldinge. Maar 
ook daar ervaren wij Zijn zegen; het is ons gebed 
om alles van die zegende handen te verwachten. 

Voor het verleden danken we God en voor de 
toekomst leggen we alles in Zijn handen.

PLANNING

VisiereisNu

Sep. 2022

Najaar 2023

2024/2025

Bijbelschool in Engeland

Uitzending

Start taal en cultuurstudie
 (1 of 2 jaar)

Starten met zendingswerk 
in teamverband

Vanuit het Thuis Front Team doen we hard ons best 
om Hugo, Maryse en de kids zo goed als mogelijk te 
begeleiden in hun reis naar Azië. Dat houdt in dat 
we veel vergaderen met elkaar. Dan bespreken we 
eigenlijk alles wat er geregeld moet worden voordat 
Hugo en Maryse weggaan. Daarnaast moeten we 
echter ook dingen regelen voor het moment dat ze 
daadwerkelijk op pad zijn. 

Ook worden er acties gehouden, die u hopelijk 
voorbij heeft zien komen; we leren elkaar beter 
kennen door samen Thais te eten en onze aanhang 
te zien stuntelen met eetstokjes; en doen we nog een 
hoop meer!

Een belangrijk onderdeel van onze 
verantwoordelijkheid is dat we mensen proberen 
geestelijk betrokken te krijgen bij het bidden voor de 
onbereike mensen in Oost-Azië. Het is vaak ook een 
les voor ons als TFT om niet alles zelf te willen doen, 
maar dit werk te doen in gebed en afhankelijkheid 
van God.

We willen jullie graag alvast bekend maken 
dat we donderdagavond 8 september een 
gebedsavond hopen te organiseren. Hier 
hopen we wat informatie te delen over onze 
reis, maar vooral samen te komen rond de 
Bijbel en met elkaar in gebed te gaan voor het 
verspreiding van het Evangelie onder de Oost-
Aziaten. Komt u/jij ook?



GEBEDSPUNTEN + GEBEDSAPP
We maken gebruik van een gebedsapp waarin wij met onze gebedspartners dank,- en gebedspunten delen. 
Als jullie met ons mee willen bidden, en aan deze groep toegevoegd willen worden: heel graag. Meld je aan 
via gebed@hoopvoorazie.nl of app naar 06-20215034.

Bidden jullie met ons mee voor het volgende?

DANKPUNTEN
• Succesvolle verkoop en overdracht van het bedrijf;
• Slagen Engels examen;
• Vinden van een juf.

GEBEDSPUNTEN
• Gezegende visireis en leiding voor land keuze;
• Loslaten van het bedrijf; 
• Voldoende financiële support. 

We willen jullie hartelijk danken voor jullie meeleven, dat doet ons onwijs goed. Bovenal willen wij jullie 
vragen de onbereikte volken en ons op te dragen in gebed bij onze Almachtige Vader.

Hugo & Maryse, Hadassah, Abigaïl en Gabriël

U kunt ons op de volgende manieren  
volgen/ondersteunen: 

• Gebed
• Nieuwsbrief / social media
• Financiële steun Familie Nieuwenhuijse

Danielstraat 11
4424 AX Wemeldinge
info@hoopvoorazie.nl

www.hoopvoorazie.nl

Want Ik zal water gieten op 

de dorstigen, en stromen op 

het droge; Ik zal Mijn Geest op 

uw nageslacht gieten, en Mijn 

zegen op uw nakomelingen.

Financieel steunen?
Scan de QR code of vul het 
bijgevoegde formulier in.


