
Hallo nieuwsbrief lezers,

Aan het einde van het jaar nog een nieuwsbrief 
over het reilen en zeilen in huize Nieuwenhuijse. 
En nieuws hebben we zeker. De meesten van 
jullie zullen het vast al wel weten en gehoord 
hebben. Op 7 augustus hebben wij een prachtige 
zoon en broertje Gabriel gekregen van de Heere. 
Ondertussen is hij alweer 4 maanden jong en 
genieten we heerlijk van hem. Het is een vrolijk 
mannetje en hij is dol op zijn zussen en zij op hem :)

We hebben van de zomer dan ook even een pauze 
genomen van alle voorbereidingen en een rustige 
tijd gehad om van ons gezin te genieten. In het 
najaar zijn we weer vol goede moed begonnen; en 
wel met de offi ciële start van ons TFT.

HET TFT MAAKT KENNIS MET OMF
Nu het TFT voor een groot deel compleet is, lag de 
uitnodiging er om kennis te komen maken met OMF. 
Op een prachtige nazomermiddag in september, 
zijn we vertrokken naar Terschuur. Eenmaal daar 
aangekomen wachtte ons een interactief, leuk en 
voedzaam programma.

Na een korte introductie en kennismaking met 
een aantal OMF-medewerkers kregen we een 
spoedcursus ‘soep-eten-met-stokjes’ gecombineerd 
met Aziatische etiketten over: ‘Hoe stel ik me voor?’.

Tijd voor veel theorie was er niet, en werd het 
geleerde direct getoetst in de praktijk met het 
gerecht ‘Over-the-Bridge Noodles’. Al slobberend 
aan onze maaltijd stelden wij ons voor op de 
Aziatische manier waarbij status wordt afgemeten 
aan leeftijd, getrouwd zijn en je inkomen. Deze 
maaltijd werd beëindigd met hét allermeest 
zintuigen-strelend Aziatische toetje; de tropische 
vrucht Doerian (voor deze vrucht is op 23 nov. in 
Goes een winkelstraat ontruimd).

In de uren erna liet OMF op diverse manieren zien 
wat hun doel is: het Evangelie van Jezus Christus 
verkondigen aan de vele miljoenen Aziaten die nog 
nooit van Hem hebben gehoord. In hun werkwijze 
staat het gebed centraal. Zonder bidders geen vrucht 
op de arbeid die gedaan wordt in Gods Koninkrijk! 
Ook hun visie op het werk en de positie van het 
TFT was voor ons nieuw; samen met OMF, Hugo 
en Maryse, familie, vrienden en gemeente om het 
Woord van God, biddend voor het werk in Azië.
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Na een hartelijk afscheid van OMF, reisden 
we in stilte, vol met indrukken, en een hoofd 
vol overpeinzingen terug naar Kapelle. Onze 
kennismaking met OMF is nog niet ten einde. Naast 
de vele indrukken vertrokken we met huiswerk en 
een tweede uitnodiging van OMF op zak. Dit keer 
in Zeeland en op zijn Zeeuws! Hoe deze is verlopen, 
hopen we in de volgende nieuwsbrief te vermelden.

AZIATISCHE AVOND
Nog net voordat de lockdown inging, mochten we 
een Aziatische informatieavond houden. We zijn 
erg dankbaar dat deze nog door kon gaan. En wat 
was er veel belangstelling; fysiek, maar ook online. 
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie interesse en 
betrokkenheid! Tijdens de voorbereidingen voor 
deze avond hebben we al geconstateerd dat ons TFT 
zeer daadkrachtig kan werken. Heerlijk die vlotte 
samenwerking, het was een genot om met ons team 
samen te werken. 

De covid maatregelen maakten dat we last minute 
moesten schakelen. De gezellige pauze met 
Aziatische hapjes en een persoonlijke gesprekje 
konden helaas niet doorgaan. Gelukkig bedachten 
de creatievelingen om een goodiebag te vullen 
met de al ingekochte hapjes, zo kon iedereen toch 
nog genieten van de Aziatische delicatesses. Het 
persoonlijke contact hebben we wel erg gemist, dus 
mochten jullie nog vragen of opmerkingen hebben, 
schroom zeker niet om contact met ons op te nemen! 

Tijdens de presentatie mochten we vertellen over 
onze roeping, OMF, het traject waar we doorheen 
gaan en een globaal overzicht van wat er gepland 
staat voor de toekomst. Zoals we het achterliggende 
jaar ook al hebben gezien, heeft God soms andere 
plannen dan wij vooraf denken. Daarom leggen we 
onze toekomst ook in Zijn Handen, Hij weet al hoe 
deze eruit ziet en wij mogen volgen. 

De meisjes vonden het erg spannend om voorin 
de kerk wat te vertellen, al was het ook wel heel 
interessant om toch steeds even te spieken :) 
Daarom hebben we een fi lmpje van ze gemaakt en 
afgespeeld. Voor hen was het erg goed om hierbij 
betrokken te zijn, zo wordt het een stuk realistischer 
voor ze. Ze hebben erg genoten en vonden het 
vooral erg leuk dat er zoveel kindjes aanwezig 
waren, super leuk!

Ook het TFT heeft zich voorgesteld en verteld over 
de kennismakingsavond die we gehad hebben 
met OMF. Tijdens de avond werd er nog aandacht 
gegeven aan de openstaande vacatures in ons 
TFT. En we mogen jullie nu vertellen dat God hier 
doorheen gewerkt heeft en mensen beschikbaar 
heeft gesteld om aan ons TFT deel te nemen. 
Prijs Hem! Dank voor jullie gebeden, God heeft 
ze verhoord! Hij heeft een heel team bij elkaar 
gebracht en wat passen ze goed bij elkaar. Het is 
een fantastische team met ieder zijn eigen talenten 
en gaven. Zo mogen we met elkaar dienen in Gods 
Koninkrijk en de Oost-Aziaten bereiken met het 
Evangelie van onze Heere Jezus. 
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LANDEN UITZOEKEN VOOR DE 
VISIEREIS

Het afgelopen jaar hebben we veel contact gehad 
met zendingswerkers en diverse gebedsboekjes 
over landen doorgebeden. Hierdoor hebben we een 
steeds beter beeld gekregen van de landen waar 
OMF werkzaam is. We danken God dat Hij ons leidt. 
Door de gesprekken en gebeden hebben we onze 
zoektocht mogen afschalen naar 4 verschillende 
velden. Momenteel hebben we gesprekken met 
de veldleiders en kandidaten coördinatoren om 
een beter beeld te krijgen van de velden en de 
mogelijkheden per veld. De velden waar we ons nu 
op richten zijn Vietnam, Cambodja, de Filipijnen 
en het Mekong veld, dit bevindt zich in Noord-
Thailand, Laos en een stukje van Zuid-China. 

De gesprekken gaan over het land zelf, de mensen, 
de cultuur, de taal, de werkzaamheden van 
OMF binnen een land, scholing voor kids, de 
leefomstandigheden, verschil tussen de stad en het 
platteland, en ga zo maar door. Heel leerzaam en fi jn! 

In januari hebben we een laatste gesprek met 
veldleiders en hopen we te beslissen welke twee 
velden we gaan bezoeken tijdens onze visiereis. Hoe 
het er nu uitziet, hopen we deze te plannen ergens 
in mei. Het meest gunstig qua klimaat (al blijft het 
daar altijd warm ;), maar ook zodat we nog even de 
tijd hebben om alles te plannen en te regelen.  We 
bidden dat het t.z.t. weer mogelijk is om te reizen. 
Gelukkig hebben we een contactpersoon binnen 
OMF die deze reis voor ons zal samenstellen!
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PLANNING

Voorbereidingstijd

VisiereisVoorjaar 2022

Sep. 2022

Najaar 2023

2024/2025

Bijbelschool in Engeland

Uitzending

Start taal en cultuurstudie (1 of 2 jaar)

Starten met zendingswerk in teamverband



GEBEDSPUNTEN + GEBEDSAPP
We maken gebruik van een gebedsapp waarin wij met onze gebedspartners dank,- en gebedspunten delen. 
Als jullie met ons mee willen bidden, en aan deze groep toegevoegd willen worden: heel graag. Meld je aan 
via gebed@hoopvoorazie.nl 

Bidden jullie met ons mee voor het volgende?

DANKPUNTEN
• Voor de geboorte van Gabriël;
• Een compleet TFT;
• Een geslaagde Aziatische avond.

GEBEDSPUNTEN
• Leiding en zegen over het maken van een keuze  
   tussen de verschillende landen voor onze visiereis;
• Creativiteit om de juiste acties op te zetten; 
• Voldoende financiële support. 

We willen jullie hartelijk danken voor al de blijken van meeleven, dat doet ons onwijs goed. Bovenal willen 
wij jullie vragen de onbereikte volken en ons op te dragen in gebed bij onze Almachtige Vader.

Gezegende kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar,
Hugo & Maryse, Hadassah, Abigaïl en Gabriël

Op de hoogte blijven?
 
U kunt ons op de volgende manieren ondersteunen: 

•	 Gebed
•	 Nieuwsbrief / social media
•	 Financiële steun

 Kijk op onze website voor meer informatie.

Familie Nieuwenhuijse
Danielstraat 11

4424 AX Wemeldinge
info@hoopvoorazie.nl

www.hoopvoorazie.nl

Jezus

het Licht in de duisternis

de Vreugde van ons hart

en de Hoop voor deze wereld!

~ Christusfeest


